
 
Aan de nationale OFS-broederschappen 

Aan alle seculiere franciscanen en franciscaanse jeugd 
 

Onderwerp:  Jubileum van Hoop 2025:  

 Wat is onze hoop voor vrede onder de mensen? 
 

 
Beste broeders en zusters, vrede en alle goeds! 
 

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat de atoombom op Hiroshima werd gegooid. Een 
dramatische gebeurtenis die voor altijd zijn stempel heeft gedrukt op de geschie-

denis van de mensheid, met een tragisch tol van honderdduizenden onschuldige 
slachtoffers die in een flits van licht omkwamen. De rechtvaardiging was dat de 

atoombom de oorlog verkortte en de Amerikanen het verlies van tienduizenden 
soldaten bespaarde door Japan te overtuigen zich onvoorwaardelijk over te ge-
ven. 

 
Vele jaren later worstelt de mensheid wereldwijd met meerdere crises, terwijl 

twee oorlogen woeden, met ontstellende menselijke slachtoffers en wijdver-
spreide verwoesting tot gevolg. De heersende overtuiging blijft dat militair ge-
weld de enige oplossing is voor deze conflicten. Dit komt bovenop de burgeroor-

logen en interne conflicten in verschillende landen over de hele wereld (waarvan 
sommige al jarenlang geen hoop op een oplossing bieden). Diplomatieke conflic-

ten en beperkende maatregelen tussen landen zijn ook conflicten die vrede en 
vrijheid wegnemen; elke dag sterven er meer mensen die vaak alleen maar wil-
len ontsnappen aan geweld, onrecht en terreur. 

 
“Militaire oplossingen” zijn geen effectief antwoord op de toenemende politieke 

instabiliteit in verschillende regio's van de wereld. “De cyclus van wapenopbouw” 
en “de logica van afschrikking” creëren een klimaat van wantrouwen en ver-
deeldheid dat de internationale gemeenschap verder verwijdert van de mogelijk-

heid van duurzame vrede. Het wordt daarom noodzakelijk “om met hernieuwde 
urgentie de weg van ontwapening te hervatten”, ook door in dialoog te treden 

met ‘gesprekspartners’ die misschien “ongemakkelijk” zijn. Dit is het standpunt 
van de Heilige Stoel, zoals verwoord door zijn permanente waarnemer bij de 
Verenigde Naties, monseigneur Gabriele Caccia, in zijn toespraak voor de Com-

missie voor Ontwapening, in het kader van de 79e Algemene Vergadering van de 
organisatie, die op 8 april 2025 in New York werd gehouden. 



Er waait weer oorlog en er is sprake van een wapenwedloop met enorme investe-
ringen, na jaren waarin de diplomatie heeft gezwegen en het vermogen om te 

onderhandelen opzij is gezet in een klimaat van grotere instabiliteit en onzeker-
heid dan in de vorige eeuw, met een nieuw wereldconflict in het verschiet. Er is 
dringend behoefte aan het creëren van ruimte voor een “effectieve” dialoog, 

waar constructieve toezeggingen worden gedaan om stabiliteit en vreedzame 
ontwikkeling te waarborgen, toezeggingen die daadwerkelijk met respect worden 

nagekomen en waarbij men zich ervan bewust is dat ‘alle’ bewoners van de pla-
neet recht hebben op vrede en de beste levensomstandigheden; dit impliceert 
acties om het bewustzijn te vergroten van ons wezen, “allen”, schepsel en ge-

schenk van God. 
 

“Wat gebeurt er als alles wordt overspoeld door oorlog?” Dat is de vraag die 
Zaira, een jonge moeder van drie kinderen uit Benevento, stelt aan Leo XIV, 
waarbij ze het recht op vrede ter discussie stelt, in het juli-nummer van Piazza 

San Pietro, het tijdschrift dat wordt uitgegeven door de Vaticaanse Basiliek en 
deze maand gewijd is aan het jubileum van jonge mensen. “Uw roep bereikt het 

hart van God”, antwoordt de paus in de rubriek “Dialoog met lezers”, waarin hij 
iedereen - gelovigen en niet-gelovigen - oproept tot een reis van bekering van 
het hart. Vrede, legt de paus uit, is niet alleen een verlangen, maar een persoon-

lijke, dagelijkse verbintenis, die voortkomt uit het diepst van ons hart en gevoed 
wordt door concrete gebaren: “Vrede wordt in het hart opgebouwd en begint 

vanuit het hart”. 
 
“Laten we aandringen op dialoog op alle niveaus, om een echte cultuur van ver-

binding en niet van confrontatie te bevorderen, samen met de inzet om macht te 
beperken, zoals mijn geliefde voorganger paus Franciscus altijd heeft gevraagd”. 

Dit is de oproep van Leo XIV, die ons uitdaagt om “gebed te combineren met de 
nodige moedige acties en met het volhardende geduld voor geleidelijke vooruit-

gang”. “Oorlog zal niet zegevieren”, concludeert de paus, “en kinderen hebben 
recht op een authentieke, rechtvaardige en duurzame vrede”. 
 

Dit is het klimaat waarin wij, seculiere franciscanen, onze primaire roeping ver-
vullen om het evangelie te leven binnen de dynamiek van de wereld, en getuigen 

van de concrete verwezenlijking ervan als een levensvatbare manier van leven in 
een samenleving die zich enerzijds losmaakt van God en de christelijke wortels 
en zich anderzijds verklaart de drager te zijn van waarden van duidelijk christe-

lijke oorsprong: mensenrechten, de waardigheid van het individu, het streven 
naar gelijkheid en rechtvaardigheid, de vrijheid en zelfbeschikking van mensen. 

Deze diepgaande tegenstrijdigheid binnen de moderne cultuur leidt tot de ver-
ontrustende kwesties waarmee we vandaag de dag nog steeds worden gecon-
fronteerd, en benadrukt de dringende noodzaak om te getuigen van het evange-

lie en de verlossende boodschap van Christus, de Vredevorst (Jes 9:16). 
 

Maar messiaanse vrede is het resultaat van de verandering van harten en de ver-
lossende daad van Jezus. Alleen door naar deze vrede te streven, zal het moge-
lijk zijn om een positief antwoord te geven op de opkomende behoeften van de 

samenleving en op de problemen die worden veroorzaakt door historische ge-
beurtenissen die steeds urgenter en ernstiger worden. Het is aan ons als secu-

liere franciscanen om de evangelische boodschap van vrede in het sociale weef-
sel te brengen, vooral vandaag, temidden van de meest urgente problemen die 
worden veroorzaakt door de verschillende conflicten die overal op de planeet 

plaatsvinden. 
 



Wij groeten u met de woorden van onze serafijnse vader over vrede: “Zalig zijn 
de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden” (Mt 5:9). 

Zij zijn ware vredestichters die in alle beproevingen die zij in deze wereld onder-
gaan, uit liefde voor onze Heer Jezus Christus, de vrede in ziel en lichaam bewa-
ren." 

 
SECRETARIAAT VOOR RECHTVAARDIGHEID, VREDE EN INTEGRITEIT VAN DE 
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